God omhelst je — leper, 7 november 2021
“God Liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw
verstand, met al uw krachten.”

We hebben het vandaag over het grote gebod, het belangrijkste gebod.
Datgene wat ons écht richting geeft in ons leven. Dat gebod dat aan Israél is
gegeven om hen tot zegen te zijn. Hoor Israél, Hoor, de HEER uw God is EEN, is
de ENIGE. Er is geen andere god die het aanbidden waard is. We luisteren naar
DEZE God. Want deze God is liefde.

We worden opgeroepen om deze God lief te hebben met alles wat we hebben.
Alles wat we zijn. Er is niets uitgezonderd. En dit betekent ook dat deze
opdracht om God lief te hebben op elk moment van je leven uitgevoerd kan
worden. Het is onafhankelijk van de omstandigheden waarin je bent. En dat is
een grote opluchting. Als er nu in het belangrijkste gebod stond: je moet dit
doen, en je moet dat doen, en het moet precies zus en precies zo: hoe hadden
jullie dat dan moeten doen? Maar nee, het belangrijkste gaat om je hele leven,
om je hele persoon, onafhankelijk van waar je nu bent in het leven.

Daarom hebben we vandaag ook het verhaal van Paulus en Silas gelezen.
Omdat zij een voorbeeld zijn dat die relatie met God altijd intact kan blijven,
onafhankelijk van de omstandigheden.

Paulus en Silas zaten in de gevangenis. Zij zaten zelfs met hun voeten vast in
een blok. Ze konden zich nauwelijks bewegen, ze konden zelfs niet eens
opstaan. Maar midden in de nacht gingen ze liederen zingen tot God. Liederen
die lieten zien hoe veel ze hielden van God. God liefhebben is altijd mogelijk,
zelfs al zit je in de gevangenis. In de Willibrordvertaling staat het er niet zo
duidelijk, maar in de andere vertalingen ligt er meer nadruk op dat zingen. Het
is belangrijk, want het is zingen in de nacht. Zingen als de omstandigheden zo
moeilijk zijn dat je dat normaal gesproken niet kan. Maar juist dan mag je
weten dat de band met God nooit kapot kan. Omdat God jou blijft omhelzen.

In de geschiedenis van de kerk zijn het daarom ook vaak de buitenbeentjes
geweest, de mensen die niet helemaal in de gewone geschiedenis pasten, die
hun hele leven gewijd hebben aan het liefhebben van God. Denk bijvoorbeeld
maar aan de kluizenaars, die ver weg van het gewone leven hun hele leven
toegewijd hebben aan de liefde van God. Denk bijvoorbeeld ook aan de mystici.
Zij worden zo genoemd, mystici, omdat zij een bijzondere band met God
hadden en directe ervaringen van God hadden.



Vandaag willen we kijken naar wat één van die mystici ons te zeggen heeft over
het liefhebben van God. Ik heb gekozen voor Hildegard van Bingen. Zij kwam
uit Duitsland en zij leefde van 1098-1179. Bijna meer dan 1000 jaar geleden
dus! Daarom is het dus zo bijzonder dat we nog precies kunnen weten wat voor
beelden zij kreeg van God. Ze heeft daar veel van opgeschreven. Ze heeft ook
veel liederen geschreven.

Zij schrijft over de liefde van God naar ons toe:

“God omhelst je.
Je bent omringd door de armen
van het mysterie van God.”

Daarmee bedoelt ze dat wij God nooit helemaal kunnen kennen, want God is
groter en dieper dan wij kunnen weten. Maar God omhelst ons. Zo dicht is God
bij ons. God is niet alleen dichtbij ons, maar God is heel dichtbij de hele
schepping. Daarom heeft ze het volgende gedicht gemaakt:

“Het vuur heeft een vlam en daarmee prijst het God

De wind blaast de vlam en daarmee prijst het God

Als iemand praat horen we een woord dat God prijst

Alle woorden, wanneer we zo horen, prijst God

Daarom is de hele schepping een aanbiddingslied voor God.”

Hildegard van Bingen bedoelt dat de mens een onderdeel is van de schepping.
Samen met de hele schepping houden wij van God en zingen wij een lied van
God. God houdt zo enorm van zijn schepping.

Hildegard zegt daarover:

“God zegt: met mijn mond geef ik de schepping een kus. Ik omhels elk mens,
het beeld van mij. Ik heb de mensen gemaakt uit de klei van de aarde. En met
mijn krachtige Geest transformeer ik elk mens zodat ze de hele wereld kunnen
dienen.”

God omhelst de hele schepping. God omhelst elk mens. Want elk mens is het
beeld van God. Juist omdat wij z6 geliefd zijn door God, mogen wij God ook
liefhebben.

In de Bijbel staat: wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Als
we het helemaal uit onszelf moesten doen, God liefhebben met onze hele ziel,
met ons hele hart, met ons hele verstand, dan was het alleen maar
eenrichtingsverkeer. Dan was het onbeantwoorde liefde. En onbeantwoorde



liefde doet pijn. Denk maar terug aan al die keren dat je een liefde had voor
een ander mens, en die andere die hield niet zo veel van jou als jij van hem of
haar. Dat kan je veel verdriet doen. Zo’n verdriet kan jaren en jaren met je
meegaan. Als je iemand je hele hart gegeven hebt, maar diegene geeft zijn of
haar hart niet terug.

Maar het is veilig om God lief te hebben. Daar krijg je een garantie voor. De
garantie is dat God de eerst was. Hij is degene die begon met de liefde. God is
daarom degene die zijn of haar hart op het spel zet. En wij mogen steeds
verder, steeds dieper gaan in onze liefde voor God. Dat is een liefde die groeit.
Elk jaar kijk je misschien terug en denk je: ja, ik houd nog meer van God dan
daarvoor.

Want ons hart, ons verstand, onze ziel, ze zijn vaak vreemd. Vaak weten we zelf
niet eens precies wie we zijn en wat we doen, waarom we doen wat we doen,
hoe we geworden zijn wie we geworden zijn. Ons hart, onze ziel, onze
verstand, kan richtingen uitgaan die we zelf niet helemaal begrijpen, die soms
zelfs niet eens goed voor ons zijn. Maar God ziet daar geen tegenstelling in. Hij
of zij roept ons op om ook met die vreemde delen, de onbegrijpelijke delen van
onszelf Hem lief te hebben. Hij sluit die moeilijke delen niet weg, die mogen er
ook zijn. Die kunnen ook God liefhebben.

Want God omhelst elk mens, en God transformeert elk mens zodat we de
wereld kunnen dienen, zoals Hildegard van Bingen zegt. En dan mogen we
meezingen:

ABBA VADER

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.



